Mijn spreekbeurt gaat over zuid Duitsland.
Hoofdstukken:
1. De geschiedenis.
2. Natuur.

3. Watervallen

H

. Wilde dieren/ normale , en tamme dieren zoals de boeren die koeien hebben

u

. Kabelbaan/wij zaten vast bij de kabelbaan.

6. Culturen en tradities.

7. Traditioneel eten.

8. welke leuke dingen heb ik gedaan op vakantie
9. filmpje ‘s.

10. Qwizzzzzzzzz77!

11. tips, tops en vragen!

Hoofdstuk 1 De geschiedenis.

Ik hou mijn spreekbeurt over Duitsland, omdat ik daar al heel vaak op vakantie ben geweest.
Maar eigenlijk weet ik nog niet zoveel van het land.

Ik vertel eerst een stukje over Duitsland in het algemeen, daarna vertel ik over een gebied in
Zuid-Duitsland genaamd Beieren.

Tot 1871 was Duitsland een lappendeken van kleine vorstendommen.

Met de oprichting van het Duitse Keizerrijk ontstond op 18 januari 1871 één verenigd
Duitsland

Het Deutsches Reich.

Met het ontstaan van het keizerrijk ontstond er een nieuwe grootmacht in Europa en
veranderde de Europese verhoudingen definitief.

Duitsland kent meerdere oorlogen.

De bekendste zijn de eerste wereldoorlog van 1914 tot 1918 en de tweede wereldoorlog van
1939 tot 1945.

In de zomer van 1945 kwam er een eind aan de oorlog en werd Duitsland bezet en op
gedeeld.

Tijdens de bezetting werd besloten om met de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland te
beginnen, er werd een grondwet gemaakt.

Alle deelstaten met uitzondering van Beieren hebben de grondwet aanvaard en zo werd
Bondsrepubliek Duitsland een feit , afgekort BRD.



Dit is het westelijke deel.

Het oostelijke deel werd bezet door Rusland en ook hier werd een grondwet aangenomen.
Dir gedeelte werd de Deutsche Demokratische republiek genoemd, afgekort DDR.

Ook de hoofdstad Berlijn werd opgedeeld in oost en west Berlijn.

In 1961 sloot de DDR de grens met west Berlijn door een muur van 45 kilometer te bouwen.
Bekend als de Berlijnse Muur.

De val van de Berlijnse Muur in november 1989 zorgde ervoor dat Duitsland weer één land
werd.

Het Duitsland zoals we het nu kennen heeft bijna 83 miljoen inwoners en is bijna 9 keer
groter dan Nederland en is daarmee één van de grootste landen van Europa.

Ze spreken er Duits en in bepaalde deelstaten met een dialect.

Ze betalen met de euro en is één van de grootste economieén ter wereld.

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland en Belgié.

De rest van mijn spreekbeurt gaat over de deelstaat Beieren.
De vrijstaat Beieren is qua oppervlakte de grootste deelstaat van Duitsland.
Het ligt in het zuiden van het land eb de hoofdstad is Miinchen.

Hoofdstuk 2 De natuur.

De natuur in Beieren is heel divers.

Het klimaat is redelijk gelijk aan het Nederlandse klimaat.

Maar kenmerkend zijn de vele glasheldere rivieren en meren.

Er zijn nationale parken en veel natuurreservaten en beschermde natuurgebieden.

Naast de vele bossen zijn er ook bergen.

Beieren heeft een gematigd zeeklimaat en er kan regelmatig een warme bergwind waaien.
Deze wind wordt ook wel fohnwind genoemd.

S “zomers en S'winters zijn er veel wolken die regelmatig voor flink wat regen zorgen,
daardoor is het een erg groen gebied.

De bekende alpenweiden staan vol met wilde bloemen zoals de edelweiss en alpenroosije,
maar ook met vele kruiden en soorten gras en mos.

De vele bossen variéren tussen donkere naaldwouden met weinig begroeiing eronder tot
gemengde bossen met eiken, beuken en fijn sparren in deze bossen is wel begroeiing die
bestaat uit bloemen, planten en struiken.

In de dalen vind je vooral loofbomen als de berk, eik en kastanje.

In Beieren heb je veel water in de vorm van heldere meren en brede rivieren.

Door het hoogte verschil zijn er op veel plekken indrukwekkende watervallen en
stroomversnellingen.

Hoofdstuk 3 Watervallen.
We gaan al jaren op vakantie in Beieren in de regio Algad.

In de buurt van het dorp Oberstdorf dit dorp ligt midden in de Duitse alpen.
Er zijn hier veel watervallen te vinden, een aantal heb ik zelf bezocht.



-De hinanger wasserfall kun je vinden na een wandeling van 25 min door het bos en via
wandelpaden, bruggen en trappen.

Het is een mooie niet al te grote waterval.

-De eist6bel is ook een mooie plek om watervallen te zien.

Het is wel een flinke wandeling in een kloof.

Maar het is er mooi in zomer en winter.

-De breitachklamm is één van de diepste en mooiste kloof van Europa.
Deze kloof is ruim 150 meter diep en 2,5 kilometer lang.

Het is het hele jaar geopend om er te wandelen.

Elk seizoen geeft een ander schouwspel van moeder natuur.

In de zomer is het groen ne schijnen de zonnestralen mooi op het water.
Bij regen stroomt enorm veel water door de kloof.

En in de winter zijn er naast sneeuw ook enorme ijspegels te bewonderen.
In de winter organiseren ze ook fakkelwandeltochten.

Hoofdstuk 4 Dieren in Beieren.

Naast bloemen, planten en bomen leven er natuurlijk ook veel soorten dieren.

Zowel wild als door mensen gehouden.

Wilde dieren die je tegen zou kunnen komen in de natuur zijn:

De “Big Five” dit zijn gemzen, edelherten, de steenarend, marmotten en steenbokken.
Maar ook de wolf, de bruine beer en de Europese lynx zijn aanwezig al worden ze zeldzamer.
Ook dieren als de auerhoen en de zwarte ooienvaar leven in dit gebied.

Verder leven er ook dieren die ook in onze natuur leven zoals herten, wilde zwijnen, vossen
en de eekhoorn.

Rond de sneeuwgrens komt de sneeuwmuis voor.

In de meren en rivieren leven veel waterdieren zoals de forel en de rivierkreeft.

Er leven meer dan 350 soorten vogels zoals de steenarend en de specht.

Er zijn 25 soorten vleermuizen geteld.

En de vele soorten dag en nacht vlinders fladderen lekker tussen de bloemen.

Zeldzaam is de in het hooggebergte voorkomende Apollovlinder.

Er worden ook dieren gehouden voor de veeteelt.

De belangrijkste producten uit de veeteelt zijn melk, rund en varkensvlees.

Vooral de koeien zijn zeker in de zomermaanden veel te zien in de weilanden en in de
bergen.

De boer brengt zijn koeien elke morgen vanuit de tal naar de wei of bergwei en elke avond
brengt hij zijn koeien weer terug naar huis.

Deze wandelingen gaan als het moet in een grote stoet door het dorp of zelf woonwijk of
winkelgebied.

Dit heb ik al heel vaak gezien en is superleuk om naar te kijken.

De koeien dragen volgens eeuwen oude traditie een bel.

Want zonder al die moderne technieken waren de koeien makkelijker terug te vinden in de
bergen.

Het geluid van de bel is voor elke koe anders.

In sommige streken is de bel verboden omdat het niet diervriendelijk is.

Ook geiten en schapen zie je veel in de weilanden.



Als huisdier hebben mensen veel honden en katten.
Hoofdstuk 5 kabelbanen.

Als er watervallen zijn betekend dit ook dat er veel bergen zijn niet alle bergen zijn
toegankelijk voor mensen, maar veel bergen zijn wel te bezoeken tot aan de top.

Je kunt dit wandelend doen maar ook door middel van kabelbanen.

In de winter komen er veel skiérs en in de zomer zie je veel wandelaars die van de top naar
dal wandelen of andersom.

Je hebt kabelbanen met stoeltjes en cabines.

Die cabines kunnen variéren tussen 8 persoon zit cabines of 50 persoons sta cabines.

Een kabelbaan wordt ook gebruikt om producten en materialen aan de top te krijgen.

Eén van de kabelbanen die ik vaak bezocht heb is de Nebelhornbahn.

Deze staat in Oberstdorf en bestaat uit 3 aparte delen en tot aan de top doe je er ongeveer
11 minuten over.

Het hoogste punt is ruim 2200 meter boven zeeniveau.

De snelheid is 7 meter per seconde.

Er kunnen zo'n 1200 personen per uur vervoerd worden.

Zon kabelbaan is over het algemeen veilig en er gebeurd zelden iets.

De veiligheid wordt door regelmatig onderhoud en controle goed in de gaten gehouden.
Zo waren wij deze zomer onderweg naar beneden vanaf de top.

Op het middenstation stapte we even uit om rond te kijken.

Toen we weer naar de cabine wilden gaan begon het wat te regenen.

Bij de ingang aan gekomen stond er een lange rij met wachtende mensen.

Het duurde erg en de rij werd niet minder.

Ondertussen hebben we een plekje gevonden om droog te staan en te zitten.

Het was ook harder gaan regenen.

We wisten niet wat er aan de hand was, uiteindelijk moest iedereen die van de top kwam
ook uitstappen en werd het nog drukker.

Na wat navragen bleek dat er een flinke onweersbui aankwam en voor de veiligheid werd de
kabelbaan stil gehangen.

We hebben bijna een uur moeten wachten voor we weer naar beneden konden.

Hoofdstuk 6 Culturen en Tradities.

Beieren kent veel cultuur en tradities.

De cultuur van Beieren is vooral zichtbare in de vele kastelen en kloosters.

Alleen al in Beieren zijn meer dan 1200 musea te vinden.

De vele monumenten meer dan 100.000 zijn allemaal beschermd.

De mensen die in Beieren wonen houden de tradities van generatie op generatie vol.
Jong en oud is trots op de tradities en zo houden ze die levendig.

Dit is te zien in bijvoorbeeld vakmanschap in de huizenbouw.

Het hele jaar door zijn er tradities die met feestdagen of seizoenen te maken hebben.
De bekenste tradities zijn onder andere:

-Het oktoberfest: dit is het nummer 1 volksfeest met veel muziek en dans.

-De viescheid: het vee komt terug uit de alpen (bergen), dit feest is in september aan het
eind van de “bergsommer”.



Het vee wordt met bloemen en slingers versierd en er wordt feest gevierd met muziek.

-De meiboom opzetten: dit gebeurd op 1 mei en is een feest om de zomer in te luiden.

- biergarten (biertuinen) : deze zijn ontstaan in 1800 na christus toen bierbrouwers in de
zomer hun bier in kelders onder de tuin koel hielden.

De traditie nu is dat mensen die een bezoek brengen aan een echte biergarten van thuis
broodjes en andere lekkernijen meebrengen en hun biertje kopen.

-De klederdracht de verschilt per regio draagt men vooral bij speciale gelegenheden, feesten
en bruiloften.

Voor vrouwen en meisjes zijn het Dirndls.

Voor mannen en jongens zijn het de Lederhosen.

-Tussen 21 december en 6 januari wordt op veel plekken de rauhnacht gevierd.

Men verkleed zich dan met houten maskers, huiden en leer.

Met veel geschreeuw en trommelherrie worden de winterdemonen verdreven zodat de lente
kan komen.

Ze houden ook van muziek, met name de vrolijke Duitse volksmuziek is favoriet.

Maar ook jodelen komt veel voor in dit gebied.

Een typisch instrument die veel gebruikt wordt in de bergen is de alpenhoorn.

Dit is een blaasinstrument gemaakt van hout en kan tot 4 meter lang zijn.

Omdat er geen gaten en toetsen op de hoorn zitten kan er alleen een natuurlijk toonladder
gespeeld worden

Hoofdstuk 7 Traditioneel eten.

Naast tradities kent Beieren ook veel nationale gerechten.

De Beierse keuken is wereldberoemd door de witte worst ook wel weiss wurst genoemd,
pretzel, knoedelgerechten en vlees en vis.

Leberkase is zo'n typisch vlees gerecht.

Ook de Duitse frikandellen zijn erg geliefd en lijken niet op onze Nederlandse frikandel.
De flammkuche ziet er uit als een pizza maar smaakt niet als pizza, vaak zijn ze belegt met
creme fraich, uitjes en spekjes.

De Beierse wurstsalat wordt vaak gegeten als bijgerecht bij de broodmaaltijd of met patat.
Kaiserschmarrn is een zoet gerecht en lijkt op onze pannenkoek maar dan veel dikker en
gemixt met rozijnen.

Tijdens het bakken wordt het in kleinere stukken gesneden.

Je eet het met poedersuiker, appelmoes of vruchtenjam.

Dit gerecht is erg favoriet als stevige lunch of na een wandeling.

Bij de avondmaaltijd is kalfsschenkel met broodknoedel een nationaal gerecht.

Een typisch Duitse frisdrank is spezi, het is een cola-limonademix en is milder dan cola en
pittiger als fanta.

Ook apfelschorle zie je veel in beieren.

Dit is een mix van appelsap en mineraalwater.

Melk is een hoofdproduct in het grote culinaire aanbod.

Verse alpenmelk geeft een speciale smaak aan bijvoorbeeld kaas.



Hoofdstuk 8 welke leuke dingen heb ik gedaan op vakantie.

Als we op vakantie zijn in dit gebeid doen we altijd leuke dingen.

Eris veel te doen binnen en buiten.

Zo zijn we op de sollereck naar boven gegaan met de kabelbaan en zijn we lopend naar
beneden gegaan.

Tijdens die wandeling kan je met een grote houten knikker en grote knikkerbaan volgen met.
Op die sollereck heb je ook een mooi klimbos.

De wandeling naar beneden duurt ongeveer 2 uur.

Ook kan je er heerlijk zwemmen in een subtropisch zwembad met leuke familie glijbaan.
En wat zeker een leuke ervaring was is zwemmen in de winter in het buitenbad.
Er ligt dan overal sneeuw en het warme water geeft stoom af.

We hebben ook eekhoorntjes gevoerd in het eekhoorntjesbos.
Het is heel leuk want als je geduld hebt dan komen ze de walnoten uit je hand eten.
Je kan er ook heerlijk rond wandelen.

We hebben ook al heel veel verschillende midgetgolf banen gedaan en sommige waren erg
leuk op te doen.
Er waren er ook wel bij de wat onderhoudt nodig hebben.

Je kan er ook leuk winkelen en er zijn veel restaurants te vinden.

Afgelopen zomer hebben we heerlijk gefietst door de bossen en we veel van de mooie
natuur genoten.

Wat we ook altijd wel doen is met de vele kabelbanen naar boven om boven op de berg te
genieten van de mooie uitzichten en lekker wat te drinken in de restaurants en op bijna elke
berg hebben ze ook wel een leuke speeltuin met klimtorens en tokkelbanen.

Afgelopen vakantie hebben zelfs aan kabelbaanhoppen gedaan zoals mijn moeder dat
noemt.

Tijdens het rondrijden is het leuk om wilde dieren te spotten, als je rond rijdt in de bergen
kan je zomaar ineens een koe voor je auto langs lopen.



